Er schuilt een potentiéle dader in elk van ons

Kunnen wij met volle overtuiging zeggen dat we nooit een dader zullen zijn en
kunnen we erop vertrouwen dat anderen hetzelfde zeggen of schuilt het sowieso
in ieder van ons?

Met volledige zekerheid zeggen dat je nooit een dader zal zijn is alsof je je eigen
toekomst voorspelt. Je kan het dan wel met volle overtuiging zeggen maar
uiteindelijk kun je nu eenmaal niet weten wat de toekomst brengt.

In welke soort situatie je zit kan ook zeker de drang tot misdaad uitlokken. Puur
hypothetisch: stel dat je in een levensgevaarlijke situatie zit, dan kan het zijn dat
je zult vluchten of bevriezen door de shock maar ook vechten is een menselijke
reactie en ook een instinkt. Dus het kan perfect zijn dat jouw eerste reactie
geweld is. Tenslotte zijn we allemaal ook gewoon maar mensen die vaak gaan
handelen volgens hun gevoel en hun emoties. Maar emoties zijn zo
onvoorspelbaar dat je ze soms ook niet in de hand hebt. Ook al heb je veel
geduld soms kan die ene druppel net teveel zijn waardoor je plots iets doet
waartoe je vroeger nooit in staat zou zijn.

En als je nu even niet denkt of jij een potentiéle dader zou kunnen zijn maar aan
de mensen rondom je. Kun jij met zekerheid zeggen dat niet iedereen een
potentiéle dader is? Dit is waarschijnlijk een simpele vraag als je aan je familie of
vrienden denkt maar die vraag is heel wat moeilijker te beantwoorden als het
over willekeurige mensen gaat die je nog nooit bent tegengekomen. Je kan nooit
weten wat iemand denkt en hoe iemand in elkaar zit.

Ik vind het moeilijk te geloven dat iedereen altijd zal handelen volgens wat juist
is en daar worden we ook dagelijks mee geconfronteerd op het nieuws. Elke dag
krijgen we nieuwe verhalen te horen over gruwelijke gebeurtenissen zoals
moorden en andere misdaden. Op den duur vraag je je dan wel af of het effectief
nog kan om in de goedheid van de mensen te geloven want het tegendeel wordt
constant bewezen.

Maar denken aan een misdaad plegen en het effectief ook doen zijn twee
verschillende zaken. Ik denk dat iedereen wel al eens de drang heeft gehad om
iets fout de doen ook al is het iets heel erg kleins, dan nog is er maar een
kleinere groep die het dan ook effectief doet. Dan vraag ik me af of dat dit van
ons allemaal een potentiéle dader maakt als we in staat zijn om drang om een
misdaad te plegen kunnen onderdrukken.

Volgens mij zit er in iedereen een potentiéle dader en is het onmogelijk om met
zekerheid te zeggen dat het voor jou uitgesloten is. Iedereen zou in een
bepaalde situatie voor geweld kunnen kiezen al is het puur uit instinkt. Maar het
is niet omdat je de potentie hebt om een dader te zijn dat je dat dan ook
effectief zult worden. Uiteindelijk is er een onderscheid tussen een drang voelen
en hiertoe naar handelen.



