
Hoogstraat: gedenkstenen ter herinnering van de slachtoffers van de bezetter  

 

Op 1 september 2017 werden de negen eerste gedenkstenen
1
 gelegd die onze Stichting zal 

laten plaatsen in de Hoogstraat om de herinnering levend te houden aan de slachtoffers van de 

bezetter gedurende de Tweede Wereldoorlog. 

Deze stenen zijn een logisch vervolg op een eerste reeks gedenkstenen van 37 stuks die de 

twee laatste jaren door de Stichting Auschwitz doorheen gans Brussel geplaatst werden ter ere 

van zijn oprichtende leden en van de leden van de Belgische vriendenkring van gewezen 

politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië waaruit 

de Stichting Auschwitz ontstaan is. 

De negen nieuwe gedenkstenen werden voor volgende personen neergelegd: 

 

Hoogstraat 47 

(Gelinkt aan de stenen op nummer 49) 

     

 

ICI HABITAIT 

BENJAMIN BIBERSZTEJN 

NÉ 1900 POLOGNE 

ARRÊTÉ GESTAPO MAI 1942 

TRAVAIL FORCÉ ORG. TODT 

DÉTENU MALINES 

DÉPORTÉ 31.10.1942 

VERS AUSCHWITZ 

ÉVADÉ DU CONVOI 16 

 

 

 

                                                           
1
 Het plaatsen van deze struikelstenen kan door iedere vereniging of fysieke persoon aangevraagd 

worden om een slachtoffer van de toenmalige bezetter te eren. AMS (www.restitution.be) neemt voor 

België de coördinatie van de procedure op zich door enerzijds de uitvinder en legger van de stenen, 

Dhr Günther Demnig te contacteren, en door anderzijds alles logistieke en administratieve afspraken 

met de gemeentelijke diensten te regelen.  

 



 

Hoogstraat 49 

 

Jacob Rozenblum (1892) en zijn echtgenote Ruchla Kiersz (1892) en hun kinderen: Maria 

(1922), gehuwd met Josef Gurfinkiel (1908) aanwezig op dit adres, Elias Max (1925), David 

(1926) en Anna (1927). 

 

Echtgenoot van Ruchla Kiersz : 

 

ICI HABITAIT 

JACOB ROZENBLUM 

NÉ 1892 POLOGNE 

DÉTENU MALINES 25.3.1944 

DÉPORTÉ 1944 

AUSCHWITZ 

ASSASSINÉ 

 

 

 

Echtgenote van Jacob Rozenblum : 

 

ICI HABITAIT 

 RUCHLA - ROSA KIERSZ 

NÉE 1892 POLOGNE 

DÉTENUE MALINES 25.3.1944 

DÉPORTÉE 1944 

AUSCHWITZ 

ASSASSINÉE 

 

 

 



Echtgenote van Josef Gurfinkiel 

 

ICI HABITAIT 

MARIA ROSENBLUM 

NÉE 1922 ALLEMAGNE 

ARRÊTÉE GESTAPO 23.3.1944 

DÉTENUE MALINES 25.3.1944 

DÉPORTÉE 1944 

AUSCHWITZ 

RAPATRIÉE 25.5.1945 

 

 

 

 

Echtgenoot van Maria Rosenblum 

 

ICI HABITAIT 

JOSEF GURFINKIEL 

NÉ 1908 POLOGNE 

ARRÊTÉ GESTAPO 22.7.1942 

DÉTENU BREENDONK 

MALINES 

DÉPORTÉ 1942 

AUSCHWITZ-BIRKENAU 

RESCAPÉ 

 

 

 

 

     



ICI HABITAIT 

ELIAS MAX ROZENBLUM 

NÉ 1925 ALLEMAGNE 

ARRÊTÉ 25.3.1944 

DÉTENU MALINES 25.3.1944 

DÉPORTÉ 1944 

AUSCHWITZ 

MAUTHAUSEN 

ASSASSINÉ AVRIL1945 

 

 

 

 

 

ICI HABITAIT 

DAVID ISRAËL ROZENBLUM 

NÉ 1926 CHARLEROI 

ARRÊTÉ GESTAPO 23.3.1944 

DÉTENU MALINES 25.3.1944 

DÉPORTÉ AUSCHWITZ 1944 

SACHSENHAUSEN 

MAUTHAUSEN 

EBENSEE 

RAPATRIÉ 26.5.1945 

 

 

 

 

 

 



ICI HABITAIT 

ANNA ROZENBLUM 

NÉE 1927 CHARLEROI 

ARRÊTÉ GESTAPO 23.3.1944 

DÉTENUE MALINES 25.3.1944 

DÉPORTÉE 1944 

AUSCHWITZ 

ASSASSINÉE 

 

 

Hoogstraat 60a  

 

ICI HABITAIT 

NACHMANN MESNER 

NÉ 1890 POLOGNE 

DÉPORTÉ OBLIGATOIRE 

ST-TRUIDEN 21.12.1941 

DÉTENU MALINES 19.10.1942 

DÉPORTÉ 1942 

AUSCHWITZ 

ASSASSINÉ 

 

Het is in 1993 dat Günther Demnig op het idee komt Stolpersteinen, vertaald als 

‘struikelstenen’ of ‘herinneringsstenen’, te plaatsen voor alle slachtoffers van het Derde Rijk: 

Joden, Roma, Verzetsstrijders, slachtoffers van het Euthanasie-programma, Getuigen van 

Jehova, homoseksuelen, politieke tegenstanders, asocialen… Tot op heden heeft hij er ruim 

45 000 geplaatst in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Italië, Nederland en Polen. Een goeie 

honderd werden er intussen ook al in ons land gelegd. Het ‘installeren’ van deze stenen maakt 

dat men al vlug opmerkt hoe groot de ware omvang van de ramp is. Elke steen is bedekt met 

een messing plaat waarop men naam en voornaam, geboortedatum en -plaats, de dag van 

arrestatie, van deportatie, de dag dat hij/zij vermoord of bevrijd werd, kan aflezen. Deze stille 

getuigen worden zo als het ware een plaats van bezinning voor de afstammelingen van hen 

waarvan enkel as overbleef en die nooit een waardige gedenksteen op een graf kregen. 


